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Sytse Jansma,
twatalich dichter
ut Harns

Als Roos, de vriendin van dichter Sytse Jansma (1980) op 32-jarige leeftijd een hersenbloeding krijgt en aan

»

de gevolgen ervan onverwacht sterft, besluit Jansma zijn rouwproces vast te leggen. Zijn aantekeningen

monden uit in de onlangs verschenen gedichtenbundel Rozige maanvissen. Zelf omschrijft hij het als

‘een aangrijpende zoektocht naar troost, acceptatie en het leven’. Kort na de bundelpresentatie ging

Friesland Post op bezoek bij de dichter om te praten over de totstandkoming van deze bijzondere bundel|,

zijn debuut in het Nederlands nadat hij eerder in het Fries publiceerde. Omdat Sytse en Roos in het Neder-

lands correspondeerden ( ‘ook de kattenbelletjes’)

tis no acht jier lyn dat Roos stoar.

It is foar my wol sa dat it ferwurke is,
allinne wist ik net wat foar sfear it
wurde soe doe’t de bondel presinte-

g

ddbeld, ferromming dat de bondel der wie nei’t

arre waard), seit Sytse. It gefoel wie

er der acht jier mei dwaande west hie, wérfan
stint de koroanatiid alle dagen. En ek wol Gnwis,
wylst - of miskien better ‘krekt omdat’ - alle
neisten by de presintaasje wienen. ‘De gefoelens
gienen alle kanten op. Myn redakteur fan
utjouwerij AtlasContact iepene de presintaasje en
fertelde oer it ferlies fan har broer en datse yn -
dy sin nochal wat treast yn myn fersen fiin hie.
Dat rekke my bot. Sa gean dy gefoelens noch
hieltyd hinne en wer. It mei dan acht jier letter
wéze, it is wol skreaun'doe’t it noch hiel farsk
wie. Dat makket it lestich.

No, acht jier letter, sjocht Sytse werom hoe’t de
bondel Gntstien is. It beglin mei deiboekskriuwe
oer it dramatyske foarfal op dy katastrofale de
fan 7 febrewaris 2016. Yn in soarte fan ‘pany-
kreaksje’ om himsels dwaande te halden hat er
‘alles’ opskriuwe wollen, féstlizze om’t it net
fergetten wurde mei. Dy deiboekoantekeningen
foarmen de basis foar it earste part fan de
bondel. Tk beskriuw dan it stjerren, alles wat ik
meimakke. Fan it momint fan stjerren 6f oant it
utstruien. Ik ha it allegear yn it deiboek féstlein
en letter yn dichtfoarm omset. Om der noch wat
moais fan te meitsjen. Wannear’tst dan de
gedichten kontrolearje moatst foar de publi-
kaasje yn de bondel, moatst wol wer werom nei it
momint. Dat fiin ik wol lestich. It is wol Klear,

), besloot hij dat het ook de taal van de bundel zou worden.

‘ etis nu acht jaar geleden dat
Roos overleed. Het is voor mij
wel zo dat het verwerkt is,
alleen wist ik niet wat voor sfeer
het zou worden toen de bundel
gepresenteerd werd, zegt Sytse. Het gevoel was
dubbel, opluchting dat de bundel er was nadat hij er
acht jaar mee bezig was geweest, waarvan sinds
coronatijd dagelijks. En toch ook onzeker, terwijl - of
misschien beter juist omdat’ - alle naasten bij de
presentatie aanwezig waren. ‘De gevoelens gingen
alle kanten op. Mijn redacteur van uitgeverij
AtlasContact opende de presentatie en vertelde over
het verlies van haar broer en dat ze in die zin nogal
wat troost in mijn verzen had gevonden. Dat raakte
mij nogal. Zo gaan die gevbelens nog steeds heen en
weer. Het mag dan acht jaar later zijn, het is wel
geschreven toen het nog heel vers was. Dat maakt
het lastig.
Nu, acht jaar later, blikt Sytse terug hoe de bundel
ontstaan is. Het begon met dagboekschrijven over de
dramatische gebeurtenis op die rampzalige dag van
7 februari 2016. In een soort ‘paniekreactie’ om
zichzelf bezig te houden heeft hij ‘alles’ willen
opschrijven, vastleggen opdat het niet vergeten mag
worden. Die dagboekaantekeningen vormden de
basis voor het eerste gedeelte van de bundel. Tk
beschrijf dan het sterven, alles wat ik meemaakte.
Vanaf het moment van overlijden tot de uitstrooiing.
Ik heb het allemaal in het dagboek vastgelegd en

later in dichtvorm omgezet. Om er nog iets moois

an de gedichten moet
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mar kloppet dat iene sintsje wol? Is it echt sa
gien? Of set ik it tefolle oan? Tk wol it ek net te
sentiminteel meitsje. Dat wie it swiere oan dit

proses.
i

‘De bondel ha ik yn
earste ynstansje foar
mysels skreaun en no

hoopje ik dat oaren der ek
wat oan hawwe’

Oan de oare kant is Sytse ek ferromme dat de
bondel der leit. Tk hoech der no net mear alle
kearen djip yn te diken. Dit ha ik derfan
makke en dit is it. Ik ha besocht sa ticht
mooglik by mysels te bliuwen, it meast
partikuliere op te skriuwen. Krekt dan wurdt
it leauweardich en kinne minsken har deryn
werkenne. Dan pas Kkrijt it universele wearde.
Hy keas bewust om foaryn net de opdracht
‘Voor Roos’ te skriuwen. ‘De bondel ha ik yn
earste ynstansje foar mysels skreaun en no
hoopje ik dat oaren der ek wat oan hawwe.

Ofstan

Nei dy earste dramatyske perioade folget in
nije faze. De 6fstin yn tiid wurdt grutter.

Sytse giet foar it earst snder syn leafste mei
fakansje, foar it earst wer oan it wurk, komt
this yn in leech hiis. Hy siket nei wat dér’t
Roos wéze kinne soe, yn de gewoane deistige
dingen. Dakterras fersoargje, wat sy altyd die.
Foar kattefretten soargje. Yn it hiele hiis hinget
de sfear noch fan sy dy’t der net mear is. Har

klean opteare en opréde. Sytse: ‘Dér
ek briefkes fan. Hiel naturel skriuw
1ézer de dichter folgje kin.' ¥ fan de
gedichten leit Sytse oan hi
of wérom’t er al dy briefkes skriuwt: Flessenpost

lastig. Het is wel klaar, maar klopt dat ene

zinnetje wel? Is het echt zo gegaan? Of dik ik het
teveel aan? Tk wil het ook niet te sentimenteel
maken. Dat was het zware aan dit proces.

‘De bundel heb ik in eerste
instantie voor mezelf
geschreven en nu hoop ik
dat anderen er ook wat
aan hebben’

Aan de andere kant is er voor Sytse ook de
opluchting dat de bundel er is. ‘Ik hoef er nu niet
meer elke keer diep in te duiken. Dit heb ik ervan
gemaakt en dit is het. Ik heb geprobeerd zo dicht
mogelijk bij mezelf te blijven, het meest particu-
liere op te schrijven. Juist dan wordt het geloof-
waardig en kunnen mensen zich erin herkennen.
Dan pas krijgt het universele waarde.” Hij koos
bewust om voorin niet de dedicatie ‘Voor Roos’ te
schrijven. ‘De bundel heb ik in eerste instantie
voor mezelf geschreven en nu hoop ik dat
anderen er ook wat aan hebben.

Afstand

Na die eerste dramatische periode volgt een
volgende fase. De afstand in tijd wordt groter.
Sytse gaat voor het eerst zonder z'n geliefde op
vakantie, voor het eerst weer aan het werk, komt
thuis in een leeg huis. Hij zoekt naar iets waar
Roos zou kunnen zijn, in de banale dingen van
alledag. Dakterras verzorgen, wat zij altijd deed.
Zorgen voor kattenvoer. Het hele huis ademt nog
zij die er niet meer is. Haar kleren opvouwen en
opruimen. Sytse: ‘Daar schreef ik ook briefjes
van. Heel naturel schrijven waarin de lezer de
dichter kan volgen.’ In een van de gedichten legt
Sytse aan zichzelf verantwoording af waarom hij
al die briefjes schrijft: flessenpost voor de zee//



voor de zee//brieven Ziz mozen

nachtlied voor de vissen
komme noch de fragen w

= is. Yn de hjirnei-

melsfariaasjes wol de dichter him bylden skinke
fan wér’t hy (én de I&z=r no ek!) noch treast Uit
helje kin.

Ferskriklik moai, mar tagelv}

v't Sytse féstleit,

alledaagse dingen, een worden
met alledaagse dingen

een aanhalige kat op straat
koffie met een stroopwafel

een haring halen bij de viskar

Single malt

Nei’t Sytse it gedicht fan de ‘alledaagse dingen’
foarlézen hat, 1kt er in kastdoarke iepen en lit
us in moaie foarried single malt whisky sjen.
‘Roos wie sljocht op rikkerige, single malt whisky
en dy dochst ek net samar fuort. It kostet ek noch
aardich wat. Ik fyn it ek gewoan lekker dat ik it sa
no en dan eefkes priuwe kin. Dérmei helje ik de
‘alledaagse dingen’ werom.

No't de bondel der is, wit Sytse ek it antwurd op
de fraach wat er mei de 48 gedichten wol. ‘Wat ik
eins mei dizze bondel woe, is dat ik de dea net
sjen wol as stilstan. As Roos stil stean soe, kin ik
har net mear folgje. Dat soe ik slim fiin hawwe.
Ik ha alle gedichten sa yn in rige dien dat se
hieltyd feroare. De feroaring troch it stjerproses
yn it earste part, folge troch eroatyske fersen
weéryn't ik yn ferliking mei de earste rige it
libbene lichem beskriuw. Yn diel trije binne it de
briefgedichten. Earst it sykjen wér’t myn leafste
is, oant it boartsjen mei taal wérby’t de urginsje
om te freegjen wér’t Roos is hieltyd minder
wurdt. De hjirneimelsfariaasjes, de 1éste rige
fersen, feroarje ek hieltyd fan toan. Eins wol ik
de dea dynamysk meitsje mei gedichten, sadat sy
mei my meibewege kin. As ik dat doch, kin ik har
finen bliuwe troch skriuwe te bliuwen.

Sytse Jansma

Sytse Jansma wie 16 jier inderwizer yn
Dronryp. Doe’t yn 2016 syn freondinne
hommels stoar, besleat Jansma it roer om te
goaien. Hy hie doe inderwilens in oplieding
dosint Byldzjende Keunst 6fmakke en wie
dérnei san jier edukatyf meiwurker by Tryater.
Stint desimber 2023 is de dichter no kultuer-
coach by Kunstkade yn Ljouwert, wérby’t er
skoallen helpt op it méd fan kultuerbelied.
Sytse Jansma hat stint 2019 in relaasje mei
Welmoed Riemersma.
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brieven die mogen verdriften/tot een nachtlied voor
de vissen’. Het is bezinning en daarna

komen nog de vragen waar zij is. In de
hiernamaalsvariaties wil de dichter zich beelden
schenken van waar hij (én de lezer nu ook!)

nog troost uit kan halen.

Ontnuchterend mooi, maar tegelijkertijd de poéti-
sche neerslag in de alledaagse dingen die Sytse
vastlegt, is het gedicht alledaagse dingen:

alledaagse dingen, een worden
met alledaagse dingen

een aanhalige kat op straat
koffie met een stroopwafel

een haring halen bij de viskar

Single malt

Nadat Sytse het gedicht van de alledaagse dingen
heeft voorgelezen, trekt hij een kastdeurtje open en
laat ons een mooie voorraad single malt whisky zien.
‘Roos was gek op rokerige, single malt whisky en die
doe je ook niet zomaar weg. Het kost ook nog aardig
wat. Ik vind het ook gewoon lekker dat ik het zo nu
en dan even kan proeven. Daarmee haal ik de
alledaagse dingen terug.

Nu de bundel er is, weet Sytse ook het antwoord op
de vraag wat hij met de 48 gedichten wil. ‘Wat ik
eigenlijk met deze bundel wilde, is dat ik de dood
niet wil zien als stilstand. Als Roos stil zou staan, kan
ik haar niet meer volgen. Dat zou ik erg gevonden
hebben. Ik heb alle gedichten zo in een reeks gedaan
dat ze steeds veranderde. De verandering door het
sterfproces in het eerste gedeelte, gevolgd door
erotische verzen waarin ik in vergelijking met de
eerste reeks het levenslustige lichaam beschrijf. In
deel drie zijn het de briefgedichten. Eerst het zoeken
waar mijn geliefde is, tot het spelen met taal waarbij
de urgentie om te vragen waar Roos is steeds minder
wordt. De hiernamaalsvariaties, de laatste reeks
verzen, veranderen ook steeds van toon. Eigenlijk
wil ik de dood dynamisch maken met gedichten,
zodat zij met mij kan meebewegen. Als ik dat doe,
kan ik haar blijven vinden door te blijven schrijven.

Sytse Jansma

Sytse Jansma was 16 jaar onderwijzer in
Dronryp. Toen in 2016 zijn vriendin plotseling
overleed, besloot Jansma het roer om te
gooien. Hij had toen inmiddels een opleiding
docent Beeldende Kunst afgerond en was
daarna zeven jaar educatief medewerker bij
Tryater. Vanaf december 2023 is de dichter nu
cultuurcoach bij Kunstkade in Leeuwarden,
waarbij hij scholen helpt op het gebied van
cultuurbeleid. Sytse Jansma heeft sinds 2019
een relatie met Welmoed Riemersma.

TEKST HENK VAN DER VEER
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